Peter Nijland (2024 - 62)

Begin jaren 70 begaf het Nederlandse voetbal zich op een hoogtepunt. Onze clubteams behaalden
jaar najaar successen in de Eurocup en in de zomer van 1974 schitterde ons Nederlands Elftal onder
leiding van Rinus Michels op het WK in West-Duitsland. Met namen zoals Cruyff, Van Hanegem en
Neeskens wisten ze met totaalvoetbal de finale te behalen. Om dan meteen even Johan Cruyff aan te
citeren; als je er één meer maakt dan win je... Zoals we inmiddels weten is helaas de Jules Rimet-beker
die zomer in Duitsland gebleven.

Uiteraard was ik er zelf niet bij, maar ik stel mij dan zo voor dat er die zomer velen van de hier
aanwezige jubilarissen aan de buis gekluisterd waren en dat daar de liefde voor het voetbal is
ontstaan. Of dit voor de nét 12-jarige Peter Nijland ook het geval was dat is uiteraard speculatie. Wat
we wel zeker weten is dat Peter op 1 november 1974 lid is geworden van onze vereniging.

Als we dan terugblikken op 50 jaar lidmaatschap binnen de Grol dan kun je daar enkel waardering voor
hebben. Je hebt het dan wellicht nét niet geschopt tot het Nederlands Elftal, maar voor wat ik heb
vernomen was je een erg talentvolle aanvaller. Zo heb je als spits van Grol 1 menig net doen bollen en
de tribune doen trillen. Na Grol 1 heb je ook nog 9 jaar in ons tweede elftal gespeeld.

Ook ben je als ware pionier betrokken geweest bij het begin van het zaalvoetbal; ‘toen speelden we
nog alles thuis omdat de rest van de clubs geen sporthal hadden’.

Uiteindelijk heb je gedurende 40 jaar in verschillende elftallen gespeeld; van Grol 1 tot aan Grol 11.
Van het veld, tot in de zaal en ook nog het 45+ voetbal.

Je geeft zelf aan heel veel mooie herinneringen te hebben aan jouw tijd binnen onze club. Specifiek
benoem je de C-kampen als speler, maar later ook als leider. Ik ben stiekem wel benieuwd welke
mooie herinneringen je te vertellen hebt. Mogelijk komen we hier vanavond onder het genot van een
biertje nog achter.

Zoals iedereen inmiddels weet kan geen enkele club zonder de inzet van vrijwilligers. Wij zijn daarbij
zeker geen uitzondering. We zijn dan ook erg gelukkig dat jouw lidmaatschap bij onze club zich niet
heeft beperkt tot enkel het voetballen. Want wanneer je besluit om jouw voetbalschoenen aan de
Wilgen te hangen, pakte je de scheidsrechtersfluit op. Net als bij het voetbal pakte je dit serieus en
gedreven op. Zo was je niet alleen clubscheidsrechter maar floot je ook nog eens 8 jaar als KNVB-
scheidsrechter op 2e en 3e klasse niveau. Ook heb je meer dan 20 jaar geholpen als grensrechter bij
het Marveld toernooi. In 2016 ben je gescout door Jos Froelink om toe te treden tot de staf van Grol 1
als assistent-scheidsrechter. Met jouw ruime ervaring als speler en scheidsrechter op hoog niveau
vormde je aanwinst voor het team. Zelf treed je niet op de voorgrond, maar clubgenoten spreken
waardering voor je uit voor jouw vriendelijke en rustige karakter. Misschien is het deze combinatie dat
ervoor heeft gezorgd dat het eerste elftal in die jaren uiteindelijk weer helemaal is opgeleefd. Als een
van de hoogtepunten van jouw carriere binnen de club refereer je ook aan het recente kampioenschap
in Didam.



Binnen de Grol heb je je strepen dus inmiddels wel verdiend, maar ook buiten de club ben je actief en
betrokken. Denk dan bijvoorbeeld aan het Kermiscomité, maar vergeet ook zeker niet jouw baan als
Voorman Timmeren bij Van Wijnen in Arnhem. In het dagelijks leven ‘timmer’ je dus ook aardig aan de
weg. Uiteraard hopen we dat je hier nog een aantal jaren met plezier mag werken totdat je van jouw
pensioen gaat genieten, maar ik kan mij voorstellen dat de SEAG en de woensdaggroep jou als
techneut wel op een scoutingslijst hebben staan...

Afijn, hoe je de toekomst in wil vullen laten we natuurlijk aan jou. Als we terugkijken op de afgelopen
halve eeuw dan kunnen we nu al stellen dat we trots mogen zijn met een clubman zoals jij. Bedankt
daarvoor! We hopen dat je nog lang lid en vrijwilliger blijft binnen de Grol. Proficiat met het jubileum!



